Uitreiking Laurentiusinsighe

Tijdens de oogstdienst op 4 november in de Laurentiuskerk werd het
Laurentiusinsigne uitgereikt aan dhr. T. H. (Tammo) Kremer en aan dhr. C.
(Chris) van der Velden. Beiden werden bedankt voor hun ‘jarenlange bijzondere
inzet voor onze Protestantse Gemeente te Mijnsheerenland’. Een mooi nieuw
moment voor de ontvangers, maar ook voor ons als kerkelijke gemeente. Het
is de bedoeling dat dit initiatief zich ieder jaar tijdens de ‘Dankdienst voor gewas
en arbeid’ zal herhalen. Maximaal 2 insignes zullen er per jaar worden
uitgereikt.

Bij de uitreiking sprak commissielid en tevens Ouderling van Dienst Marian
Kleijwegt- Vogelaar de beide heren toe:

Tammo en Chris:

* Genomineerd met motivatie door gemeenteleden

* Naar eer en geweten uitgekozen en gestemd door de commissie

* Aanvaard en eindbeslissing door de Kerkenraad genomen

Op grond daarvan mag ik in deze oogstdienst aan jullie het Laurentiusinsigne
uitreiken, dit als dank voor jullie jarenlange inzet en het vele werk dat jullie voor
onze gemeente hebben verricht.

Tammo:

Toen jij ruim 50 jaar geleden voor het eerst
deze kerk binnenkwam was je bij je
kennismaking met het kerkinterieur meteen
verkocht. Je zag de spitsbhoog, met daaronder
het koor, en dat maakte zo’n grote indruk op je
dat je vervolgens zei: “dit is de mooiste kerk
van de Hoeksche Waard!” (en terecht, dat
vinden we hier toch allemaal in
Mijnsheerenland ... )

Maar die liefde was niet voor even, want tot
vandaag de dag klopt je hart nog steeds voor
de Laurentiuskerk. In het bijzonder door je
geloof, waar je vooral in moeilijke tijden veel
kracht en steun uit kon putten, ondanks
tegenslagen bleef je steeds positief. Heel dankbaar zijn we dat je hier iedere
zondag weer op je plekje voor in de kerk zit. Maar ook door je vele taken die je
voor onze kerkelijke gemeente hebt verricht.

Van 1986-1989 was je ouderling- kerkvoogd. Later, in 2010 werd je gevraagd
voor ouderling en dit ambtswerk heb je gedaan tot 2016, waarbij je ook
moderamenlid en voorzitter van de kerkenraad was, een fijne en motiverende
collega. Eerder was je al lid van de kerkenraad in Westmaas geweest.
Tammo, je aanwezigheid in de kerkenraad gaf altijd gezelligheid, je had vaak
een scherpe opmerking of anekdote waarmee je het serieuze een beetje aan
de kant zette en we weer vol moed verder vergaderden, je was een soort van




‘Pater Familias’. Maar het was niet alleen lol dat je meebracht, we hebben ook
veel van je geleerd: binnen de kerkenraad wist je je beroep als
geschiedenisleraar altijd mooi inhoud te geven, daarnaast wil ik het ook kerk-
geschiedenisleraar noemen. Vaak noemde je historische feiten, waardoor
gedachten over bepaalde onderwerpen nog scherper en voor ons duidelijker
werden.

In ‘regels en wetten opzoeken of uitdiepen’ was je een kei, als je het niet gelijk
wist of kon vinden, ging je thuis verder en vertelde je het op de volgende
vergadering. Rondleidingen geven en vertellen over onze mooie historische
Kerk is een grote passie van je. Tijdens jaarmarkt en Open Monumentendagen
stond je altijd in het kerkgebouw paraat om bezoekers te ontvangen en er al
vertellende mee door de kerk te gaan, en daarbij sloeg je geen hoekje over.
Tammo ik kan best nog even doorgaan, maar dan gaat het te lang duren.
Daarom wil ik je heel hartelijk bedanken voor alles wat je voor de Protestantse
Gemeente te Mijnsheerenland betekent, en je hierbij het Laurentiusinsigne
opspelden.

Chris:
Jouw wortels zitten behoorlik vast in de
Laurentiuskerk.

Als kind kwam je hier al met je ouders naar de kerk
en nog steeds bezoek je trouw samen met Adrie de
diensten. Tal van predikanten heb je al
meegemaakt. Maar het blijft niet alleen bij de
zondagse kerkgang, ook andere avonden en
concerten bezoek je met regelmaat.

In 1986 werd je gevraagd diaken te worden en dat
ben je tot 1993 gebleven. In 2006 nam je het ambt
van ouderling op je en hebt dit tot 2016 gedaan.
Chris, ook jij was een fijne collega- ouderling om
mee samen te werken.

Maar binnen onze kerkelike gemeente betekende je veel meer dan alleen
kerkenraadslid. Jarenlang was je lid van het Hervormd Kerkkoor, waarbij je ook
regelmatig bestuurlijke taken op je nam, zoals het voorzitterschap. Ook was je
heel actief bij de jaarlijkse bazaar, wat later overging in een rommelmarkt en
nog later de Jaarmarkt.

Nadat bij ons het Hervormd Kerkkoor door gebrek aan een dirigent en te weinig
leden was opgeheven, werd je lid van o.a. Chr. Gem. Zangvereniging ‘Asaf’in
Puttershoek en het Christelijk Reiskoor ‘Holland Zingt’, waaruit blijkt dat zingen
in een koor iets is wat je heel graag doet.

Het geloof is heel belangrijk voor je, maar daarnaast is je grote betrokkenheid
bij de kerk denk ik wel ontstaan in de jaren '70 met de bouw van De Pastorije.
Nooit op de voorgrond, maar altijd actief en bereid tot het opknappen van allerlei
‘klussen en klusjes’, waarbij je rol als elektricien wel de voornaamste is. Soms




vraag ik me wel eens af of de kerk je baas is of firma Zilverschoon. Sinds enkele
jaren hoef je niet meer persé iedere dag te werken, maar hoe dan ook stroom
is nog altijd heel belangrijk voor je, want geen stroom betekent voor een
elektricien geen werk. En wij, gemeenteleden, kunnen eigenlijk niet zonder de
stroom van jou Chris, voor alles wat met stroom of kabels heeft te maken mogen
we je benaderen. En dat is niet alleen in of rond de Laurentiuskerk, ook door tal
van gemeenteleden word je gevraagd om een elektrisch probleem op te
knappen of iets aan te sluiten.

Weet je eigenlik wel dat bij veel gemeenteleden jouw telefoonnummer
bekender is dan dat van ds. Hendriks en onze scriba?

Chris, ook jou mag ik heel hartelijk bedanken voor je grote betrokkenheid en
inzet voor onze Protestantse gemeente te Mijnsheerenland en het
Laurentiusinsigne bij je opspelden.



